
Werkblad	Carnavalskrakers	gr	5/6		 	 	 Naam:		
	

Vul	het	ontbrekende	woord	in:	
	
	
Bij	ons	staat	op	de		 	 	 ,	het	is	niet	altijd	rozengeur.	
	
Mien,	waar	is	mijn		 	 	 ?	mien	waar	is	mijn		 	 	 ?	
	
Brabantse	nachten	zijn		 	 	 .	
	
Weet	je	wat	ik	wel	zou	willen	zijn?	Een		 	 	 .	
	
En	nou	die		 	 	 ,	de	lucht	in.	
	
Er	is	maar	één		 	 	en	we	moeten	met	z’n	twee.	
	
Doedediededik	of	doedediede		 	 	 .	
	
Want	de	woensdag	merege	dan	doe	menne		 	 zo	zeer.	
	
Oh		 	 	 	 	 	sapperdijeejeejeeholladijo.	
	
’t	Is	weer		 	 	 	durum	heb	ik	zonne	schik.	
	
Hee,	hoe		 	 	gè.	
	
K	wil		 	 als	een	engeltje,	samen	met	jou.	
	 	


